Parochie H. Hart van Jezus — Overhoven
) Pastoor-deken R. Merkx, Kloosterplein 10 tel. 046 - 4512275
N Parochiecentrum: open op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
F&—~._  van 10.00-12.00 uur: Geldersestraat 37, 6136 AS Sittard
~L 52 tel. 046-4583023 email :parochieoverhoven@gmail.com
T Kerkbijdrage ING: NLL37 INGB 0001 0353 14
Rabobank: NL60 RABO 0147 6355 94

Alle vieringen worden tevens uitgezonden op Livestream! Ga naar de website:
parochieoverhoven.jouwweb.nl/livestream K7ik op het kopje livestream

De livestream wordt tevens uitgezonden op deze Facebook kanalen: Facebook Kerk
Overhoven en Facebook Kinderkoor ‘The Voices of Kids

De zondagsvieringen vangen aan om 11.00 uur! De verbinding (beeld) komt online
vanaf circa 10.45 uur (rond die tijd kunt u beeld zien

Zondag 11 januari: Doop van de Heer 11.00 uvur  Samenzang
2¢ Jaardienst Piet Zinken; voor Harry Palmen

Zondag 18 januari: 2¢ zondag door het jaar 11.00 uur  Cantate

Zondag 25 januari: Maria Lichtmis/gezinsviering  11.00 uur  Voices of Kids

Zondag 1 februari: 4° zondag door het jaar/ 11.00 uur
Dialekmis Gelegenheidskoor/kinderkoor
Zondag 8 februari: 11.00 uvur  Samenzang

Uit dankbaarheid

ROZENKRANS

We_komen elke woensdagavond om 19.00 uur samen in de Mariakapel om de Rozenkrans
te bidden. U bent altijd welkom om mee te bidden, te mediteren, te luisteren, kortom
aanwezig te zijn. U kunt ook binnenlopen om een kaarsje aan te steken,

DANK VOOR KERSTPAKKETTEN IN OVERHOVEN

Stichting Leif en Leid Overhoven heeft weer kerstpakketten samengesteld voor de
minderbedeelden in de Sittardse wijk Overhoven. Een maand lang konden er allerlei
houdbare spullen ingeleverd worden en dat werd ruimhartig gedaan. Ook werd er veel
geld gedoneerd waar de stichting dan onder andere koffie en kerststollen van kocht. In
totaal werden er 46 pakketten samengesteld, die werden uitgedeeld door twee
bestuursleden van de stichting Leif & Leid Overhoven. Alleen zij zijn op de hoogte van de
namen en adressen van de ontvangers. Leif en Leid Overhoven wil alle gulle gevers en
sponsoren hartelijk danken voor de giften.




ACTIE KERKBALANS

Geef vandaag voor de kerk van morgen Onze parochie doet weer mee aan de jaarlijkse

actie kerkbalans. Wij vragen u om te geven voor de kerk waar u uw geloof in God met
anderen kunt delen, waar naar elkaar wordt

Geef vandaag omgezien, waar bemoediging en inspiratie is. Een
voor de kerk plek die we het huis van God mogen noemen, waar
sacramenten worden bediend en waar iedereen altijd
van morgen welkom is. U geeft om uw kerk, geef daarom
Actie tijdens Actie Kerkbalans ook voor uw kerk. Zo
Kerkbalans behouden we samen wat waardevol is.

Help mee en geef aan uw eigen kerk wat u kunt
missen. Geef via INGbank: NL37 INGB 0001 0353 14 of
Rabobank: NL60 RABO 0147 6355 94

GEZINSVIERING MARIA LICHTMIS

Wij nodigen iedereen, in het bijzonder alle kinderen, communicanten, vormelingen en
ouders, van harte uit voor de Gezinsviering van Maria Lichtmis op zondag 25 januari
2026 om 11.00 uur in de H. Hartkerk Overhoven.

Precies veertig dagen na Kerstmis brachten Maria en Jozef hun kind Jezus naar de
tempel. Speciaal met Maria Lichtmis vragen wij om Gods bescherming over de kinderen
en alle mensen! Dit speciaal op voorspraak van Maria. Want dit feest is ook een
Mariafeest: MARIA LICHTMIS, omdat Maria een grote rol gespeeld heeft in het leven
van de Heer. We willen haar op een bijzondere wijze vieren. We willen ook nadenken over
de plaats van Maria in ons leven, want door een betere kennis van Maria komen we tot
een grotere verbondenheid met haar Zoon: het licht der wereld. En daar is het haar en
ons om te doen.

; Op het einde van de Gezinsviering heeft u de gelegenheid om de
4 Blasiuszegen te ontvangen. Op voorspraak van de H. Blasius, moge
God u behoeden voor keelziekten en alle andere kwaad.

Na afloop van de Gezinsmis wordt er gezorgd voor pannenkoeken voor de kinderen in het
naastgelegen Gelderhof.

Waarom eten we pannenkoeken met Lichtmis?

Dat wordt op twee manieren verklaard.

2 februari was vroeger één van de twee dagen waarop de plattelandsbevolking van werk
of hoeve kon veranderen — de andere dag was 11 november (Sint-Maarten). Dat werd ’s
avonds gevierd met een soort haardkoeken, die later evolueerden naar pannenkoeken.

De vorm en kleur van de pannenkoeken worden daarnaast gezien als een verwijzing naar
de zon en dus naar het licht (en dat licht is dus Christus).

Die culinaire folklore vind je terug in een oude spreuk: Op Lichtmis is er geen vrouwken
zo arm, of zij maakt haar panneken warm.

Van harte welkom!

Meteen na afloop van de Maria Lichtmis zijn alle kinderen die tijdens de H. Mis aanwezig
zijn, uitgenodigd om pannenkoeken te komen eten in de Gelderhof (gelegen naast de
kerk). Pannenkoeken worden vaak gezien als een verwijzing naar de zon en het licht. Hun
ronde vorm en goudgele kleur symboliseren de terugkeer van het licht na de donkere

wintermaanden. Dit sluit aan bij de viering van Licht die de komst van Christus als het
Licht der Wereld herdenkt.



DIALEKMIS

Op zondag 1 februari 2026 om 11.00 uur vindt de jaarlijkse Dialectmis, in
samenwerking met CV De Narre, plaats in onze H. Hartkerk te Overhoven
(Geldersestraat 37, 6136 AS Sittard) De viering wordt opgeluisterd door een
gelegenheidskoor. Voor degene die niet in de kerk aanwezig kunnen zijn hebben ook de
mogelijkheid om de Dialectmis te volgen via onze livestream.

HUISZEGEN

Op Driekoningen, zondag 4 januari zijn de

Christus + Mansionem + Benedicat Huiszegens uitgedeeld in onze kerken. Mocht u
dit gemist hebben: ze blijven liggen achter in

2 0 C P M M B 2 6 onze kerken. We rekenen erop dat meegenomen

Huiszegens ook worden opgehangen. Het gebruik

van de huiszegen is een kostbaar stukje
huisliturgie!

Christus + Zegene + Dithuis

TIENERGROEP
cr?, <f Wij nodigen alle tieners uit in de leeftijd van 10-15 jaar, voor onze
§(1[l [O if(}cfw" Tienergroep 'Talita Koem'. Bij elke samenkomst vertellen wij eerst
7 een verhaal uit de bijbel. Niet met moeilijke woorden, maar
K eenvoudig vertaald naar deze tijd. Vanuit deze verhalen proberen we
met onze tienergroep om iets te betekenen voor de mensen om ons
heen, om een steentje bij te dragen in Sittard en omgeving, aan onze
maatschappij. Andere activiteiten tijdens de samenkomsten zijn o.a.
iets met sport, spel, creativiteit, film, pizza eten, etc. De tienergroep komt ongeveer 1x per
3 weken / 1x per maand samen in het parochiezaaltje in Overhoven of elders. De datums
worden per keer afgesproken en 19 gecommuniceerd met de tieners en de ouders, omdat
dit athankelijk is van de thema's en activiteiten. Deelname aan onze tienergroep is
volledig gratis! Tienergroep 'Talita Koem' is een onderdeel van het kinderkoor uit onze
parochie in samenwerking met Zr. Annunsianes van de Zusters onder de Bogen uit
Maastricht. Ondanks het feit dat het een onderdeel is van het kinderkoor, zijn ook alle
tieners welkom in de leeftijd van 10-15 jaar, die geen lid zijn van het kinderkoor. Heb je
interesse? Stuur een email naar: parochieoverhoven@gmail.com, dan nemen wij contact
met je op.

ROZENKRANS

We komen elke woensdagavond om 19.00 uur samen in de Mariakapel om de Rozenkrans
te bidden. Ook zonder eigen rozenkrans bent u welkom om mee te bidden, te mediteren, te
luisteren, kortom aanwezig te zijn. U kunt ook binnenlopen om een kaarsje aan te steken.



KOFFIE DRINKEN
gf/(’ ‘?K (U bent van harte welkom om, na op zondag 1 februari, na de dialectmis, een
@@ kopje koffie te komen drinken in ons parochiezaaltje.

THUISCOMMUNIE

Op zondag 11 januari wordt de thuiscommunie gebracht voor de bewoners van SGL en
voor aan huis gebonden parochianen. Wilt u deze communie ontvangen dan kunt u zich
nog opgeven via het parochiekantoor.

PAROCHIECENTRUM

Het parochiecentrum, Geldersestraat 37, tel. 4583023, is op dinsdag, woensdag en vrijdag
van 10.00-12.00 uur geopend voor o.a. het opgeven van de misintenties, aanmelden van
doopsel, huwelijk, ziekenbezoek, overlijden enz. Het kantoor zorgt ervoor dat het
betreffende bericht zo snel mogelijk terecht komt bij de deken of het daarvoor
aangewezen lid van het pastorale team. U kunt het parochieblad digitaal toegestuurd
krijgen. Mail uw e-mailadres naar: digitaalparochieblad@gmail.com

VERGEET NIET UW KERKBIJDRAGE!
Mocht u uw kerkbijdrage reeds betaald hebben, dan danken wij u daarvoor! Heeft u nog

geen kerkbijdrage betaald, doe het dan nu. Zo kunnen we onze kerk en onze activiteiten in
stand houden! ING: NL37INGB0001035314 of Rabobank: NL60RABO0147635594

Intenties voor het volgende parochieblad kunt u tot vrijdag 23 januari 2026 aanleveren.



